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© DEMİREL «MÜCADELE ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GÖRÜLMEMİŞ BOYUTLARA 


ERİŞECEK» DEDİ. 

Meclislerin tatile girmesi ve hükümetin 14 
Ekim seçimlerine kadar işbaşında Oo kalacağının ! anlaşılması üzerine faşist terör. dikkati çekecek kadar artmış bulunuyor. Yurdumuzun dört bir yanında hergün fa şist katiller,  ilericileri devrimcileri katlediyor. 
Faşistlerin amacının ýzellikle sosyalist hareke- te ve CHP il, ilçe yöneti" cilerine saldırı ve cinayetlerini. yönelterek top-Tumsal kargaşayı arttırmak ve seçim öncesinde 


kamçılı idare özlemleri , 


ni arttırarak hem CHP'- yi geriletmek hem de mazlum duruma geçmek olduğu anlaşılıyor. Faşistler Başbuğlarının emri gereğince («davadan dönenleri» öldürüyorlar. 
Bu arada faşizmle mü- 
.cadeleyi tek tek faşist öldürmek olarak anla- yan bazı terörist guruplar da faşizmin ekmeği- 


istemelerine hizmet edi- 
| yorlar. 


gerçek durum 


Son- günlerde, siyasal parti yönetici ve üyeleri birbiri ardı sıra öldürülüyor. Son iki haf. * ta içinde bazı TSİP yönetici ve üyeleri faşistler tarafından vuruldu, bir üye öldü. 

Cinayetlerin ve saldırıların siyasal mihraklatının kimliğini hemen herkes bildiği halde cinayetlerin sürüp gitmesinden kimler sorumludur. Kuşku yok ki, önce, canilerin bağlı bulunduğu faşist siyasi parti, sonra da, bu partiye ve faşist canilere demokrasiden yanaymışlar gibi muamele yapan hükümet. 

Cumhurbaşkanı, siyasi partileri bir araya getirmeye, aralarinda bir diyalog başlatmaya gayret . gösteriyor. Bupartiler arasında MHP devar var. Yani; demokrasinin korunması isteniyor ama, bu , demokrasi düşmanı bir partinin de içinde yer alacağı görüşmelerden bek- 


leniyor. 


Faşistlerle aynı masaya oturup demokrâsinin kurtarılması üzerine ahkam kesmenin olsa olsa bir tek anlamı olabilir: o da, işlenen .bunca siyasi cinayeti ve bunların baş suçlusunu, kabullenmek, meşru saymak! 

Faşist hareket, bir yandan «davadan dönenleri» öldürüyor, bunun yânında sosyalist ve demokratik güçlere sâldırıyor. Çünkü o, kendisi etrafındaki çemberin iyice daraldığını görüyor. Hükümetin vurdumduymazlığına rağmen bu çember gerçekten daralmaktadır. Çünkü, emekçi halkımız, bunca kanlı saldırı ve cinayetin esas sorumlusunun kim olduğunu öğ- 


renmiştir. 


O halde tek bir seçenek vardır. Yapılacak iş, kimliği açığa çıkmış saldırganın, siyasal niteliğine bakmaksızın üzerine gitmek ve onu, demokratik ve anayasal çerçevenin dışına çıkarmaktır. MHP'ye el uzatmakla demokrasinin korunabileceğini umanlar, bundan önce oldu ğu gibi, bundan sonra da yanıldıklarını göre- 


ceklerdir. 


Halkımız MHP'ye yasal bir parti gözüyle 


bakmamaktadır. 


«Dâvadan 


Faşist bir parti olmayan ancak faşist partiy- le işbirliği eden ve onların yaratacağı kargaşadan siyasal çıkar elde edeceğini sanan Adalet Partisi'nin lideri de bu durumdan çok memnun. 
Geçenlerde yaptığı bir basın toplantısında şöyle dedi Demirel; «Mücar- 


mazlum gibi gözükmek de görülmemiş boyutla- 


Demirel, faşistlerin 


ra erişecek.» 
arka çıktığı 


Daralan 
Nedir? 


Döneni Vurun» Demişti. 


' 
önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşacak olan saldırılarını böylelikle-teşvik ediyor. 

Hükümet ise hâlâ daha tek tek faşist katil yakalamaya uğraşıyor. 
Ve bunda bile başarılı olamıyor. İstihbarat ve polis teşkilatna hakim olamayan, olmak için de bir çaba göster: meyen hükümet tam bir acz içinde. CHP böylece kendi bindiği dalı kesi yor. Faşist ve gerici partilerse bu manzarayı sevinçle seyrediyorlar. 
CHP'nin 14 Ekim seçim lerinde büyük bir siyasal yenilgi alması bu gidişle kaçınılmaz görü! 
yor. Ama ne yazıktır ki, CHP'den kopacak oyları toplayacak güçlü bir de mokrasi cephesi kurulabilmiş değil, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi'nin oluşturmaya çalıştığı seçimlerde solun işbirliği işte bu yüzden çok önemli. Bu birliğe karşı çıkan Türkiye İşçi Partisi tarihsel bir hata işliyor. 


we HAFTALIK SIYASi GAZETE 


İLÂÇ FİYATLARINA ZAM YAPILMASINI 


İSTEYEN 


İlâç 


Fabrikalarının 


Boykotu 


Kitle Katliamı Niteliğindedir 


© 29 İLAÇ FİRMASININ ÜRETİMİ DURDURMASININ ARDINDA HÜKÜMETİ GÜÇ DURUMDA BIRAKMA AMACI YATIYOR 

© BU FİRMALARIN RUHSATLARI DERHAL İPTAL EDİLMELİ VE İLAÇ SANAYİİ 


KAMULAŞTIRILMALIDIR 


Piyasada ilâç sıkıntısı sürmekteyken, 29 firma üretimi boykot ederek bu sıkıntıyı daha da derinleştirmektedir. Ilâç işverenleri Sendikası, üretimi ve tüm ilâç satışlarını durdurarak hükümetten zam talebinde bulunmuştur. 

Halk kitlelerinin zaten ilâç bulmakta güçlük çektikleri bir ortamda, başta 


cağı ortadadır. 

Gerçekte bir cinayet olan bu direniş karşısında hükümet yetkilileri ve Sağlık Bakanlığı sessiz kaldıkları taktirde cinaye- te ortak olacaklardır. Boykot yapan tüm firmaların ilâç ruhsatları iptal edilerek, halka pahalı ilâç satmak uğruna başvuranlara dur denilmelidir. Halk sağ- 


Eczacıbaşi olmak üzere IIğını tehdit eden bu geri- ilâç tekellerinin bu girişi- Ci. Sorumsuz, insanlık düşinin i ,, manı direniş 


li boyutlar almasına, hastanelerdeki .ilâç ihtiyacı- nın tümden karşılanamaz' olmasına yol açacaktır. 
Bunun sonucunda binlerce insan, ilâç yetersizliğinden ölüme mahkum edilecektir. İlâç tekellerinin bu boykotu, kelimenin tam anlamıyla bir kitle katliamına yöneliktir. 

Halk kitlelerinin «bu kaçıncı» dedikleri- zam talebinin ardında hükümeti güç durumdo bırakma, giderek bir hükümet bunolımı yaratmak gibi siyasi amaçlar da yaratmaktadır. Ecza depolarının da işi iki ay tatil ettiği bir ortamda, ilâç sanayicileri- nin halk düşmanı boykotlarının yaygınlık kazana- 


ümet, her fırsatta kâr amacıyla halk sağlığını tehlikeye sokan tekellerin fırsatçılığına son verilme- li, ilâç sanayii Kamulaştırılmalıdır. Bu konuda kaybedilen her günün halk kitleleri ve hükümetin aleyhine çalışacağı bilinmelidir. 

Kamuya ait sağlık kuruluşlarında çalışan doktorların ve sağlık emekçilerinin de görüşleri, talepleri bu doğrultudadır. İlâç tekelleri kendi iplerini kendi elleriyle çekmek istiyorlarsa, hükümet bu ipi kesmemeli, halk sağlığını kamulaştırılmış bir ilâç sanayiiyle güvence getirilmelidir. 


e lm 


TSİP MERKEZ ONUR KURULU ÜYESİ NERMİ BODUR'U KAYBETTİK 


Türkiye Sosyalist İşçi Partisi Merkez Onur Kurulu üyesi Nermi Bodur 
2 Temmuz 1979 günü İstanbul'da öldü. 
Nermi Bodur yakalandığı ağır bir hastalıktan ötürü hastanede tedavi 


görüyordu. 


den Bodur 


ğa verildi. 
Nermi 
Partisi 


ve ailesi için değil, sosyalist hareketi için de büyük bir kayıp olmuştur. 
lizm mücadelesinin bu onurlu savaşçısını unutmayacaktır. 

Partili kardeşlerinin, ailesinin, bağEımsızlık . demokrasi - sosyalizm mücadelesine gönül vermiş olanların, he- 


Sosyalizm mücadelesine üniversitede okurken atılan ve emekçi halkımizin kurtuluşu içir canla başla çalışan Nermi Bodur; 
İşçi Partisi'nin kuruluş çalışmalarına katıldı. Daha sonra TSİP Çankaya ilçe örgütünde Partili yaşamına devam e- 


Türkiye .Sosyalist 


TSİP Eskişehir il örgütü- 


nün kuruluş çalışmalarında bulundu, 
4 yılil yöneticiliğini yaptı. 

TSİP I. Parti . Kongresinde Merkez Onur Kurulu üyeliğine seçilen Nermi Bodur 3 Temmuz 1979 günü İstanbul'da Partili arkadaşlarının ve ya. 
kınlarının katıldığı bir törenle topra- 


Bodur'un ölümü sadece Türkiye 


İşçi sınıfımız sosya- 


pimizin başı sağolsun, 


TSİP YÖNETİCİ VE ÜYELERİNE SALDIRILAR YOĞUNLAŞTI 


© BURDUR İL BAŞKANI 


MEHMET ÖZTÜRK'Ü 


VURAN FAŞİST KATİL KAÇTI Türkiye Sosyalist İşçi Partisi yönetici ve üyelerine karşı girişilen fa- 


şist saldırı ve cinayetle. 
yoğunlaşıyor. Demokrasiye karşı birer suikast niteliği taşıyan bu saldırı ve cinayetler, demokrasi ve halk düşmanları: nın enson planlarının bir parçasıdır. 

TSİP Burdur il başka 
nı Mehmet Öztürk 3 
Temmuz akşamı evine gelen bir faşistin silahlı saldırısı sonucu ağır yaazalan saldır; ırumundan şüphelenen Mehmet 


şından ağır şekilde yaralanan Mehmet Öztürk Tedavi edilmek üzere Ankara Hacettepe hastanesine (kaldırılmıştır. 
Faşist katil olaydan sonra kaçmıştır. 

Faşist saldırganlar geç tiğimiz hafta içinde bir başkâ ilde, yine TSİP yöneticilerini boy hedefi seçtiler. TSİP Ordu il yönetim kurulu üyesi Adnan Yeşilyurt'un evi, gece yarısı bir gurup faşistin silahh saldırısına uğradı. Kurşun yağmu- 


n- rundan yere yatarak kur “değildir, bütün yan k 


tulmayı başaran Adnan 


de TSİP üye ve sempatizanlarına yönelmiş, Hüseyin Ev ölmüş, TSİP sempatizanı bir kardeşimiz de yaralanmıştı. 

MHP'liler ve yandaşları faşistler, bir yandan kendilerinden ayrılanları öldürüyorlar, öbür yandan sosyalist parti üye ve yöneticilerine sal dırıyorlar. Niyetleri Türkiyede kanlı bir faşist rejim kurmak olanlar karşısında hükümet hala daha uyanabilmiş, ge-| rekli tedbirleri alabil miş değil, 

MHP meşru bir parti 


ruluşlarıyla birlikte ka- 


Öztürk, kapıyı kapamak Yeşilyurt ve ailesine sal- patılmadıkça bu parti 


isterken ülkücü faşistin 


tabancasından çıkan kur şunlara- hedef oldu. -Ba- 


dıranlar yakalanamadı. 
Bilindiği gibi, aynı saldırılar Bafra -ilçesinde 


Türkiye'nin 
Bitmeyen Çilesi: Petrol 


© OPEC ÜLKELERİNİN PETROLE YAPTIĞI SON ZAMDAN SONRA TÜRKİYE'NİN YILLIK PETROL GİDERİ 188 MİLYAR LİRA OLDU 


© HÜKÜMET ÇAREYİ PETROL TÜKETİMİNİ 


KISMAKTA GÖRÜYOR 


Harcanan Jak Kamhi'nin Parası Değil, Profilo İşçilerinin Alınteridir 


Geçtiğimiz günlerde boyalı basında çarşaf çarşaf resimli bir düğün ha- beri yer aldı. Profilo Holding Yönetim Kurulu Başkanı, sosyete diliyle televizyon ve buzdolabı kralı yak Kamhi oğlunu evlendirdi. Gazetelerin yazdığı- na göre Hilton Oteli'nin havuz başında yapılan düğünde, gelin hanım şeffaf beyaz küpürden dikil- 


MİŞ 100 bin lira değerinde- ki gelinliği ile göz kamaş- 


tırmış, Düğün sofrasında sadece kuş sütü eksikmiş. 
Damat “Geki'nin beyaz smokini en son Paris modasındanmış, düğün için yapılan 80 kiloluk 7 katlı pasta ancak 5 günde bitirilebilmiş. 

Bu düğün bir örnektir. 
İşçilerin arsızca sömürülen alınterinin patronlarca nasıl harcandığına örnektir. 
Profilo işçileri uzun saat- ler boyu çalışarak üret- 


tiklerine “karşılık geçimlerini zar zor sağlarken, onların alınterine èl ko- yan patron düğün sofrasında Istanbul sosyetesi- ne hovardaca ikramlarda bulunmaktadır. Harcanan Jak Kamhi'nin parası değil, Profilo işçilerinin alınteridir. 

Yine bu düğün, «savurganlığa son» diyerek emekçileri artık delik kalmayan kemerlerini daha da sıkmaya  çağıranlara, kimin savurgan olduğunu bir kez daha gösteren bir örnektir. Döviz darboğazı var diye ağlaşanların vergi zamanı sesi çıkmayanların akla sığmaz israflarını bir kez daha .sergilemektedir. 

Yağ, şeker, gaz kuyrukları sonu gelmez Şekilde uzar gidelken Kamhi'ler, Koç'lar, Sabancı'lar düğünlerde milyonlar saçmaya devam ediyorlar. 


OPEC ülkelerinin  (petrol üreten ülkelerin) son olarak petrole yaptıkları % 35'lik zam, Türkiye'nin ekonomik dertlerinin başında gelen petrol meselesini büsbütün (o açmaza soktu. Türkiye petrole yıl- da 188 milyar lira ödemek zorunda kalacaktır. İlacından yağına kadar, pek çok temel ihtiyacın sağlanamadığı bir durumda bu yeni mali külfet, emekçi halkımızın daha çok yoklar içinde kalması sonucunu getirecektir. 


Hükümet çareyi petrol tüketimini kısmakta görüyor. Ama bunun da çıkar yol olmadığı ortadadır. 
Yerli enerji kaynakları olmadıkça, petrol tasarrufu ne ölçüde çözülmüş olacaktır. 


Nereye baksan araba ve araba yolu. Yıllardır uygulanan politika, bize değil, emperyalizme hizmet eden politika olmuştur. Kömür, elektrik gibi yerli imkanlar geliştirilmediği için şimdi: petrol darboğazına sıkışıp kalınmıştır. 


demokrasinin başına bela olmaya devam edecektir, 


Kaldı ki Türkiye petrolü büyük ölçüde dışardaki karaborsa piyasasından alıyor... Bu da, dünya petrolünü kendi ülkesine akıtan ABD'nin kucağıma düşmekten başka bir ańlama gelmiyor. 


Türkiye gibi ülkeler, dişardan sadece petrol almıyorlar. Sanayi ürünlerinin de tamamını dışardan alıyorlar. Petrol zammından sonra, emperyalist ülkeler, kendi sıkıntılarını hafifletmek için sanayi ürünlerine zam yapıyorlar. 
Bu da Türkiye'nin bir baş- 


ka açmazdı. Artan pet- , 


rol fiyatı bir yük, bu fiyat artışının o yansıdığı bütün malların yükselen fiyatları yeni bir yük. 


Türkiye'nin o bağrındaki enerji kaynakları yıllardır ABD'nin elinde körelirken Türkiye'de yeşeren yine ABD'nin, kısaca emperyalizmin çıkarları oldu. 


Ancak, Türkiye'nin gördüğü her zarar, emekçi 


halkımızın gördüğü zarardır. o Petrole yapılan. 
zammı hükümet hemen 


uygulamakta, bunu zincirleme bir zam furyası izlemektedir. 


Bağımlılık o Türkiye'nin 


açmazıdır, bağımsızlık ise “kurtuluşu. 


KAPİTALİZMİN UFKU 


KARANLIK 


ABD, İngiltere, Kana da, Vedöral Aımanya, İtalya ve Japonya devlet başkanları Tokyo'da bir araya gelip kâpitalist dünyanın sorunlarını görüştüler. Ama ortak bir çözüm bulamadan dağıldılar. 

Kapitalist dünyanm baş sorunu olarak petrol krizi gösterilmek isteniyor. Petrol ozamlarının kapitalist ülkeleri zor duruma" düşürdüğü, enerji bunalımını derinleştirdiği bilinir. Amä, bu meselenin sadece bir yüzüdür ve esas olan; kapitalist düzenin kendi açmazıdır. Kapitalizmin kaynağı sallanmak: tadır. 

Kapitalizmin patron- 


ları, artan petrol giderlerini kapatmak ` için, mal satışlarını nasıl artıracaklarını görüştüler. 
Bir karar alamadılar. 
Çünkü onlar bu alanda birbirlerinin ayaklarını çiğnemek zorundadırlar. 
Tümünün ortak sorunu enflasyon ve işsizliktir. 
19 Milyon insan bu yedi 
ülkede işsizdir ve açtır. 
Birinin derdini halletmek için, öbürlerinin ye ni dertler yüklenmesi gerekir ki, buna hiç biri gönülden razı .olmaz. 
Nitekim olmadı. Kapitalist- patronlar birbirlerinin gözyaşlarını seyretmekten ileri gidemedi- ler. 

Kısacası, kapitalizmin ufku karanlık. 


© SIKIYÖNETİMİN ENGELLERİ SODA İŞÇİLERİNİ ZAFERDEN ALIKOYAMAYACAKTIR 


si 


Mersin Soda işçilerinin 
18 aylık direnişi, mücadele azminden ve  kararlılığından hiçbir şey yitirmeksizin sürüyor. Işçi sınıfının mücadeledeki sabır ve azminin yeni bir örneğini veren işçiler, işverenin tüm oyunlarına ve  sıkıyönetimin engellerine rağmen mücadelede ilerliyorlar. 

Mersin Soda, Sanayii A.Ş; ile DİSK'e bağlı PET-KİM-İŞ arasındaki uyuşmazlık sonucu başlayan mücadele, soda işçilerinin yediden yetmişe, kadınlı erkekli dayanışmasıyla gelişiyor. 857 işçinin iş aktini fesheden işverenin bu tutumu, mähkeme tarafından -da yasadışı lokavt olarak ` nitelendirilmiştir. 
Buna rağmen işveren yasalara uymak yèrine, yasadışı uygulamalarını yeni boyutlara çıkarmış, işyerine 250 silahlı komandoyu işçi statüsüyle sokmuştur. Bellerinde tabancalarla grev çadırları - çevresinde dolaşan komündolar, direniş süresince işçilere gözdaği vermeye çalışmışlar, ama tüm çabaları işçilerce boşa çikanlmıştır. 

Döviz darboğazından yakınılan bir dönemde, bir buçuk yıldır dışardan soda ithal ederek kârını koruyan işverene, bu süre boyunca «sen ne yapiyorsun» diyen çıkmamıştır. İşçiler, gazete ilanı ile iş akti feshedilemez diyorlar. Mahkeme kararı ile grev gözçüsü dikilemez, diyorlar. 
Grev erteleme süresi içinde işçiler işten çıkârıla- 


maz, diyorlar. İşverenin attığı her adımın yasadışı olduğunu söylüyorlar. Ama grev süresince bir dinleyen çıkmıyor. 

Bunun üzerine sorunlarıni başbdkana ve hükümet yetkililerine anlatmak üzere Mersin'den. Ankara" ya uzun bir yürüyüşe gəçiyor işçiler. Çoluk çocuk beş gün yürüyorlar.. Memleket ekonömisine işverenin getirdiği yükü, şirketin kamulaştırılması talebini Başbakan'a açıklamak istiyorlar. İşçiler, Ankara'nin dışında: Sıkıyönetim Komutanlığı | tarafından alıkonarak başkente girmeleri engelleniyor. Bu kez işçiler, günlerce Ankara'nın dışında geceliyor, ama haklı mücadeleden  vazgeçmiyeceklerini bir daha gösteriyorlar. 


Soda işçilerinin Ankara yürüyüşü önəmli ir olaydır. İşçilerin tüm engelisre rağmen yürüyüşten dönmeyişleri, başbakan ve öbür bakanlarla görüşmeleri, taleplerinin — hakiılığını kabul ettirmeleri önemli bir başarıdır. Söda işçileri, mücadeleyi bu boyutlara. getirinceye dek, yaz kış demeden direndi- ler. Tüm baskılara rağmen grev çadırlarını terketmediler. Elbette sıkıyönetimin engelleri de “onları yıldırmıyacak, onlara geri adım attırmıyacaktı. 

Ancak Başbakan Ecevit ve Devlet Bakanı Hikmet Çetin'le birlikte ilgili bakanların işçilere hak vermesine rağmen işve-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ŞEHRİ ELLERİNDE BULUNDURUYOR. 


© SOMOZA ZORU 
GÖRÜNCE UZLAŞMA TEKLİF ETTİ 


Nikaragua'da kırk yilık Somoza diktatörlüğü- ne karşı Sandinista Cephesi'nin mücadelesi sürüyor. ` Yirmiye yakın kenti halk güçleri ellerinde bulunduruyorlar. Son olarak Sandinista gerillaları başkent Managua'nın 125 km. 
kuzeyinde bulunan Matagalpa şehrini de ele geçirdiler. 

ABD emperyalizmi ise herzamanki gibi iki yüzlü bir politika izliyor. Dünya kamuoyunun nefretini kazanmış diktatörleri, hele de Somoza gibi birisini. açıktan destekleyemiyor. 
Hatta, onun. iktidardan çekilmesi konusunda talep 


te de bulunuyor. Ama bir. 


yandan da Amerikan as- 


keri uçakları:  Somoza'ya sandık sandık, cephane taşıyor, 


Halk güçleri 


Diktatör Somoza hem halk muhalefetinin gücü hem de Dünya kamuoyun- da yalnız başına kalışının etkisiyle geçtiğimiz günlerde uzlaşma önerisinde bulundu.: Buna göre Somoza iktidardan çekilecek ancak kendi partisinin de içinde yeralacağı bir koa- 


lisyon hükümeti kurulacak. Nikaraguahalk güçlerinin kurduğu. Ulusal 


imar Geçici Hükümeti bu teklifi derhal reddetti. Bü-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SAVSAKLIYOR 


DA İŞÇİLERİ KARARLI 


ren bildiğini okuyor. Yas: ların öngördüğü uygulümalara bir türlü geçilmiyor. 
Çünkü iktidar partisi içinde işverene yandaş olanlar var. İşçilerin-haklılığı Başbakan tarafından kabul edilmesine karşılık, haklarının verilmemesi için elden gelen yapılıyor. 


PETKIM-IŞ Genel Başkani “Mustafa Karadayı, yaptığı basin  toplantısında durumu şöyle açıklıyor: o «Konuyla ilgilenen başbakan ve bakanlar, so: da üretiminin başlamasını ve döviz kaybının önlenmesini sağlamak için direktif verdi. Ne var ki, sorunu “çözmek için görevlendirilen . yetkililer, .sorunun altinda yatan olguyu görmemekte ya da- göremeniektedirler. işverenin istemlerini öne çıkaran bir yaklaşım içindedirler. Bilindiği -gibi işveren, İş Bankası Yönetim Kurulu Başkani ve CHP'li olan İsmail Hakkı Birler'dir. Yine işverenlerden biri de sermayenin has adamı Şahap Kocatopçu'dur. .Bu kişi de âyni zamanda Şişe ve Cam Sanayiinin Genel Müdürüdür. Yasadışı uygulamaların,. karaborsacıliğin, üretimin durması sonucu ortaya çıkan döviz kaybinın sorumlusu bu kişilerdir. Hükümetin görevlendirdiği yetkililer ve CHP'liler, sorunun bu yanını görmezden -gelmekte, özde çözüm getiren önerilerimizi gözardı etmektedirler. Yetkili olarak ortd- ya çıkan bu kişiler, yükün 


işçilerin sırtına vurmak ve kendilerini temize çıkarmak isteyenlere destek olmaktadırlar. İşverenin kıyım: listesini bir çözüm formülü olarak sendikamızd . getirebilmektedirler.» 

Gelişmeler açıkça gösteriyor- ki, ne yardan ne de serden geçebilen CHP hükümeti, işçi. temsilcilerine önce olur diyor, sonra da yorgunu yokuşa sürüyor, işçileri atlatmaya kalkışıyor. 


sınıfımızın şanlı bir işçileri atlamıyacaklardır. Ekonomik-demokratik , mücadelelerini sürdürürler- ken, soda sanayiinde çevrilen dolapları -da - açığa vurmaktan. geri durmayacaklardır. Ankara'ya yürüyen işçiler “arasındaki küçük Hasan, «Soda işçileri yalnız değildir» “diye haykırıyor. Evet, soda işçileri yalnız değildir. Bu haklı mücadelelerinde tüm demokrasi güçleri. ve “işçi sınıfının. devrimci sendikal örgütü DİSK onlarla yanyanadır. Soda işçileri, bu kararlı mücadeleyi“ ergeç zaferle - sonuçlandıracak ve işçi sınıfımızın Şanlı. tarihine bir yenisini kazandıracaklardır. e Kazanacağiz diyorlar. Sóda- işçileriyle birlikte okazanacdk olan ise tüm işçi sınifimız ve demokrasi  güçleridir. 
Onlarla birlikte haykiriyoruz: «Soda işçileri Yalnız Değil - Bütün İşçiler Birle-Şiniz.» 


İşçi mücadele geleneğine yenisini katan soda 


Somoza'nın caniler 


ordusundan 


tün basın ajansları Somoza kuvvetlerinin durumunun gittikçe kötüleştiğin- 


ele geçirdikleri 


bir ciple birlikte. 


de hemfikir durumdalar. 
Somoza'nın günlerinin “sayılı olduğu anlaşılıyor. 


ABD ESKİ CUMHURBAŞKANI 


NİXON CELLAT ŞAH'I ZIYARET EDECEKMİŞ 


Amerika Birleşik Devletlerinin bır zamanlar Cumhurbaşkanı bulunan ve muhaliflerini gizli polis baskınlarına maruz bıraktığı için hakkın 


.da soruşturma açılan ve 


sonuçta ağlaya ağlaya Başkanlıktan çekilen Nikson Meksika'da bulunan cellat Şah'ı ziyaret edecekmiş. 

Cellat Şah ise bir kenarda kalmanın, kimse- den yardım görememe- nin eziklıgi ile bu ziyaret haberini büyük mem nunlukla karşılamış. 
Böylece bir cellat eskisi ile, başka bir cellat es- 


kisi biraraya gelmiş olacaklar. Niksonda bir cellat idi. Onun Vietnam halkına yaptıkları daha unutulmadı. 


Ölüm korkusu içinde Niksondan meden umuyor. 


SOVYETLER BİRLİĞİ'NDE TEMEL GIDALARIN 


FİYATLARI 
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Tüm kapitalist dünya büyük bir pahalılık içindeyken, bu ülkelerde yaşayan emekçiler büyük sıkıntılara ve açlığa itilir- ken Sosyalizmin kurulduğu ilk ülke olan Sovyetler Birliği'nde temel gıda maddelerinin, et ve süt ürünlerinin fiyatlarının on beş yıldır sabit kaldığı açıklandı. Sosyalist ükelerde tüm toplumsal zenginlikler planlı bir şekilde halk yararma kullanıldığı için, insanın insan tarafından sömürülmesi uzun yıllar önce ortadan - kalkmış bulunduğu için böyle bir durum ortaya çıkıyor. Oro- da insanlar yarın ekmek parası kazanabilecek mi- 


yiz, elden ayaktan düşünce aç kalacak mıyız, hastalanırsak bize kim bakacak gibi bir korku duymuyorlar. Tüm bunlar devlet tarafından güvence altına alınmış. 


tur. 


tedir. 


tedir. 


/ KÖŞESİ 


Faşist Parti Meşru mudur ? 


Yakalanan faşist silahlı saldırganlar, MHP 

. ile ve bu pârtinin yan kuruluşlarıyla olan ilişkilërini bir bir itiraf ediyorlar. Bugün mahkemelerde pek çok MHP'li, cinayet sanığı olarak yargılanmaktadır, bir kısmı da hüküm giymektedir. Saldırı ve cinayetlerin hemen tamamı- nın bu partiden-kaynaklandığını bilmiyen yok- 


Bir siyasal parti olarak MHP, acaba anayasanın, demokrasinin unsurlarından saydığı meşru partilerden biri midir? Ya da, anayasamıza göre, faşist bir parti meşru sayılabilir mi? 

Bir siyasi partinin meşru olması için, onun kuruluşuna yasaların izin vermiş olması yeterli değildir. Esas olan, o Partinin demokrasi karşısındaki tutumudur ve demokrasi güçlerinin o partiye karşı aldığı tavırdır. 

Örneğin: MHP, sıkıyönetim ilan edilmeden önce, yönetimin orduya devredilmesini istediği için soruşturma geçirmektedir. Yani bu parti demokrasinin, bugünkü sınırlı işleyişine bile karşıdır ve büsbütün rafa kaldırılmasını dilemektedir. Dolayısıyla MHP'nin, demokratik bir rejimden yana olduğunu süylemek mümkün değildir. Zaten obu niyetini saklamak gereğini bile duymuyor. TÖB-DER, POL-DER ve hâtta DİSK gibi, demokrasiyi savunan kuruluşların ve sendikaların kapatılmasını istiyor. Buradan da anlamaktayız ki, MHP iktidar olursa, demokrasinin zerresi bile kalmayacaktır. 

MHP nasıl iktidar olabilir. Kuşkusuz halkın desteğiyle, değil. Zaten bunu bildiği için, dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de faşist hareket komplocu yolları denemek-Orduyu iktidara el koymaya davet etmesinin sebebi budur. Faşistler, gerici askeri darbelere bel bağlamaktadırlar. 

Faşist hareketin bir takım gizli ilişkiler içinde olduğu da bilinmektedir. Örneğin faşist ler, Türkiye'de Amerikancılığın başını çeker- ler. CİA ile koyu ilişkileri vardır. Almanya'da, yasal ya da gizli olarak çalışan faşist ve Nazi yanlısı hareketlerle gizli ilişkiler içine girmiştir. Kıbrıs'da bile. faşist Denktaş- yönetimi, MHP'yi ve bu partinin kanun kaçağı mensuplarını korumakta, koltuğu altında beslemek- 


Bu nedenle, MHP'ye partilerden bir parti olarak bakmak yanlıştır. Çünkü, meşru olmak ancak insan haklarından, özgü olmakla mümkündür. Yaşama özgürlüğüne bile inanmayan ve bu nedenle siyasal cinayetler işlemeye devam eden bir partiye, demokrasinin bir unsuru olarak bakıp el uzatmak, onun caniliklerini onaylamak anlamına gelir. 

Faşist partiler, sadece demokratik, anayasal düzenlerin değil, insanlığın da reddettiği, meşruiyeti olmayan partilerdir. 


klerden yana 


NKOMO DEMOKRATİK ALMAN CUMHURİYETİNDE 


Irkçı beyaz azınlığın kuklası işbirlikçi rahip Muzorewa'yı öne sürerek egemenliğini sürdürdüğü Zimbabwe'nin kurtuluşu için Zimbabwe Afrika Halk Birtiği Lideri Nkomo resmi bir ziyaret için Demokratik Alman Cumhuriyetinde bulunuyor. Demokratik Alman Cumhüriyeti Savun- ma Bakanı Heinz Hofman 


POLİSARYO SAVAŞIYOR 


Fas işgalcilerine karşı yoğun bir saldırıya geçen Polisaryo Cephesi savaşçıları (o ülkelerinin kurtuluşu yolunda ileri adımlar atıyorlar. Askeri 


harekatın dördüncü gününde Fas birlikleri büyük kayıplar verdi. Birçok zırhlı araç tahrip edilerek çok sayıda silah ele geçirildi. 


bu ziyaret dolayısıyla yaptığı konuşmada ZAPU'nun «Beyaz azınlık ve onun siyah kuklalarına karşı sürdürdüğü mücadelede başarıya oulaşacağından emin» bulunduklarını  belirterek ülkesinin ZAPU örgütüne `«tam anlamıyla destek olacağını» söylemiştir. 


Bilindiği gibi yakın bir zamana kadar Polisaryo savaşçıları Ülkeleri Batı Sahra'nın kurtuluşu için iki cephede birden, hem Moritanya hem Fas iş- 


Batı Sahra kadınları bir gösteri esnasında 


ZAPU lideri Joshua Nkomo 


galcilerine karşı mücadele ediyorlardı. Ancak artık yalniz Fas'a karşı dövüşüyorlar, Çünkü Moritanya hem askeri bakımdan yenilgiye uğratıldı hem de askeri darbeler sonucu başındaki yayılmacı yönetim tasfiye edildi. Yalnız kalan Fas, Moritanya'nın savaşı. bırakmasını şiddetle eleştirdi. Kuzey Afrika'nın kırallıkla idare edilen sonuncu ülkesi olan Fas bu savaştan mutlaka mağlubiyetle çıkacaktır. Çünkü hak- 


sız bir. savaşı Fas halkı- , 


na sonuna kadar mahkum etmek mümkün de-Bildir. Ve savaşın sonu Fas kıralı Hasan'ın da sonu olacaktır. 


Güvenlik Görevlileri Benzin Karaborsacıları İle İşbirliği Yapıyor 


Benzin ve mazot darlığı tüm ülkede ula- 


şımı felce uğratırken, 


bundan nakliyeciler ve 


çiftçiler de nasibini alıyor.Bu arada hep böyle fırsatları kollayan karaborsacılar da emekçilerin sırtından, küçük mülk sahiplerinin sır- 


tından voliyi vuruyor. 


Buna engel olmaları 


gereken görevlilerin ise, engel olmak şöyle dursun, karaborsacılığa ortak oldukları görülüyor. 
Bu arada yasal haklarını korumak isteyen yurttaşlar, her türlü yasadışı muameleye hat- 


ta işkenceye uğratılıyor. 


Çorum-Sungurlu a- 


rasındaki Karabey benzinliğinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olaylar ve sonuçlardan sadece bir tanesi. Gazetemiz, olayı yaşayanlar ve işkence görenlerle görüşerek aşağıdaki röpor- 


tajı yaptı: 


GERÇEK — Adınız? 

Şoför — Arap Hüseyin Yılmaz. 

GERÇEK — Bu benzinlikte  başgösteren karaborsacılık hakkında bildikleriniz?.. 

Şoför — Buranın daimi müşterisiyim. Köyümüzün 
17 kamyon ve 7 traktörü 
de ihtiyacını buradan karşılar. Mazot kıtlığından sonra ihtiyacımızı karaborsa karşılamaya başladık. 
Üstelik küfür işittik, dayak bile yedik. 

GERÇEK — Bektaş Yalçınkaya siz ne diyorsunuz? 

Şoför — Motor yağını 
karaborsa fiyatına 1200 
liraya, hidrolik yağını 100 
liraya, ikibuçuk liralık saf suyu 15 liradan, 50 liralık gres yağını yüz liraya aldık. 

GERÇEK — Benzinlik- 


Türkiye Sosyalist İşçi Partisi'nin il ve ilçe örgütleriyle üyeleri üzerindeki faşist saldırılar kesilmediği gibi, son günlerde daha bir yoğunlaşmış bulunmaktadır. Bafra'da bir TSİP sempatizanının öldürülmesi ve birinin de yaralanması olayından sonra, faşistler son olarak da Ordu'da saldırıya geçmişlerdir. 

20 Haziran gecesi saat 
23.00 sıralarında TSİP Ordu İl örgütü yönetim kurulu üyesi Adnan Yeşilyurt'un evi faşistlerce tararimıştır. Bu olayın hemen 


teki jandarmanın rolü ne oluyor? 

Şoför — Efendi kimi kime şikâyet ediyorsunuz, 

GERÇEK — Hamza Doğan, olanları bir de sizden dinlesek? 

Şoför — Zam gelince mazotun bollaşacağını umduk. Ne gezer... Kuyrukta beklerken  arabalarımıza kuşlar yuva yaptı. 
Valiye imzalı dilekçe götür dük. Bir dene görelim: Benzin, daha satışa geçmeden bir tuğla fabrikası- na devredilmiş, valinin emriyle. Bunun üzerine benzinciyle şoförler arasında kavga çıktı, büyüdü, silâhlı çatışmaya vardı. Olaydan sonra şoför Kâzım Yalçınkaya kaçtı. Merkez Jandarma Komutanı Şükrü, sanığın tüm akrabalarını karakola toplayıp 


ardından da Ordu TÖB - DER Şube lokalinin de faşist saldırganlar tarafından taranmış olması, saldırının boyutlarını, sosyalistleri ve demokratları hedef aldığını göstermektedir. 

Ordu'da bir süreden beri yoğunlaşmış olan faşist saldırılar karşısında güvenlik kuvvetlerinin ve yöneticilerin seyirci kalması, saldırıların azgınca tırmanmasına yol açmıştır. 
Yerel basında geniş yer verilen olayla ilgili olarak TSIP il örgütü ve demokratik kitle örgütleri açık- 


FAŞİST MAHKUMUN HOLLANDA MEKTUBU: 


«YA BU CANI VERİRİM, YA DA ONLARDAN ÇOK CAN ALIRIM» 


dir bu, ne de sonuncusu. Aslında onların iñsanlık dışı yüzlerini açığa vurmak için böylesi belgeler artık son derece yetersiz kalıyor. Caniler, her gün onlarca ilerici ve yurtseverin 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Çorum cezaevinde yatmakta olan faşist mahkum, Hollanda'daki bir tanıdığına böyle 


yazıyor. «9'cu ayın 21” 


inde çıkıyorum. Ondan 


sonra ne yapacağımı allah bilir. Onlara dişimin acısını koymam. Ya bu canı veririm, yada onlardan çok can alırım.» 

Faşist canilerden ele geçen ne ilk belge- 


işkenceden geçirdi. Bu başçavuşun mazot karaborsasında Karabey'le ortak olduğu söyleniyor. Bu işkencelerin nedeni de biraz bu olsa gerek! 
GERÇEK — Hasan Doğan, sen de işkence görmüşsün. Bu iş nasıl oldu? 
H. Doğan — Ben Kâ: zım'ın dayısı olurum. Bu yüzden olaydan sonra götürdüler, o gece aç-susuz 


lamalarda bulunmuş, valinin, güvenlik görevlileri- nin . tutumlarını protesto etmişlerdir. 

TSİP il örgütünün açıklaması şöyledir: «Bu olay, sosyalist ve demokratlara yöneltilen planlı ülke çapındaki saldırıların bir parçasıdır. Saldırıların kaynağı faşist mihraklardır. Saldırganlar, CHP hükümetinin kaypak ve basiretsiz tutumundan cesaret almaktadırlar. Halkm en kalabalık olduğu bir yerde ilerici bir öğretmen güpegündüz bıçaklaniyor, sosyalist parti yö- 


canına kastediyor, kurşunluyor, 


beklettiler. Ertesi gün falakaya yatırdılar. «Senin cnanı avradını... sizi komünistler... ocağmıza in- 


cir dikeceğim... Allahınızı; 


kitabınızı...» gibi bir askere yakışmıyacak lâflarla hakaret gördüm ve Şükrü başçavuş bayılıncaya kadar bana işkence ettirdi. 
Işte ayaklarım şiş ve çürük içinde... 

GERÇEK — Sizden başka kimlere işkence yapıldı? 

H. Doğan Sanığın tüm akrabalarına... En çok da bana... Işkencecileri dava edeceğiz. Şahitlerim var. Raporum var. Şunu iyice. yazın: Bizler, TC yurttaşlarını yasalar tarafından güvenceye alınmış sanıyorduk. TC'nin adaleti meğer buymuş! 

GERÇEK — Öğretmen 
Ali Yalçınkaya, siz de karakola götürülmüşsünüz. 
Bir de sizi dinlesek... 

ÖGRETMEN — Hasan Doğan'a yapılan işkencelesre yakından tanık oldum. 
Oysa işkence çağımızın ta gerilerinde kalmış ilkel ve insanlık dışı bir yöntemdir. Böyle bir uygulamada mazot (o karaborsasından voliyi vuran Karabey'in etkisi büyüktü. Sanki karakol komutanı kendisi ve oğluydu. 

GERÇEK — Siz de, hakaret gördünüz mü? 

OGRETMEN — Saçları- mı çekler, o tokatıaanar. 
Böyle ışte... 


ES 


neticilerinin evi ve hemen ardından TÖB-DER loka- li taranabiliyorsa, hükümetin ve mülki yetkililerin neyle uğraştıklarını sormak gerekiyor. Cinayet ve saldırıların üzerine cesaretle gidilmediği, faşist mihraklar (o kapatılmadığı taktirde, sorumluluktan kurtulamıyacak olanlar, faşizmin pençesinden de kurtulamıyacak, kendi nasiplerine” düşeni de alacaklardır. Bu bilinmeli ve faşist mihrakların üzerine gitmekte daha çok gecikmemelidir.» 


bombalıyor, 


katliamlar yapıyorlar. Ancak bu belge, faşist odaklar dağıtılmadığı sürece, tek tek birkaçını yakalamakla cinayetlerin, tırmanan faşist * saldırıların önlenemiyeceğini göstermesi bakı- 


mından önem taşıyor. 


Faşist mahkum, «SGB'yi kurşunladık, onun için dışarda durmam iyi olmazdı» diyor. 
Yani daha büyük bir cezadan yakayı kurtarmak için küçük suçları kabul ederek teslim oluyor. Sık sık başvurdukları bir yol bu. Daha sonra Kahramanmaraş katliamında bulunduğunu, ama çıktıktan sonra daha kötüsünü yapacağını ima ediyor. Demokrasi güçlerinin faşist tırmanışa izin vermiyeceğine azıcık da olsa aklı yatmış ve umudunu kesmeye başlamış 

“olmalı ki, Türkiye'de kaldıkça rahat edemiye- 


ceğini söylüyor. 


Olaylar ve bu tür belgeler açıkça gösteriyor ki, faşist odakların üzerine gidip bütün faşist saldırı ve katliamların baş suçlusu faşist milliyetçi hareket kapatılmadıkça, cinayetlerin önü alınamıyacaktır. Ancak, ne pahasına olursa olsun demokrasi güçlerinin faşizme geçit vermeyecekleri ise en azılı faşistlerin kafasına bile dank etmeye başlamıştır. 


Faşistler 


Meydan Okuyor 


Aşağıdaki belgelerin ilkinde, faşist katillerce öldürülen bir emekçinin demokratik hakları“savunuluyor. Yiğit bir dayanışma örneği veriliyor. 

Ikinci belgede ise, gece bekçisi Hasan Kılıç'ı katledenlerin Orman Bakanlığına kadar tırmanan az- 


gın zorbalıkları kendi azgınlıklarından dile geliyor. 
llerici (o emekçinin yasal haklarının yiğitçe savunulması. karşısında çılgına dönen faşist çete, Orman Bakanı Vecdi Ilhan'ı açık- 


gay? ği le 


DİSK Genel-İş, Fındık - İş, TÖB-DER, TÜM-DER, TÜS-DER, TÜTED, Halke- 


vi, Ziraatçılar Derneği, İGD, Genç Öncü, SGB şube başkanlarının düzenledikleri ortak basın toplantısından sonra da adi geçen örgütler adına TÖB - DER Şube Başkanı Ahmet Aka, şu açıklamayı yapmıştır: «Ordu Lisesi Pansiyonu ve TÖB-DER üyesi dört öğretmenin evi daha arka arkaya kurşunlandı. 
Bir üyemiz, güpegündüz şehrin orta yerinde bıçaklandı. Faşist çetelerce Ergenekon denilen Yeni Mahalle'deki ilericilerin evleri, dükkânları kurşunlanıp bombalanarak terör estirildi. Gerek yerel basın, gerek bildiriler ve gerekse vali ile bizzat görüşerek faşist saldırılara önlem alınması birçok kez isten- di. Alınan önlem ise, polisin olay yerine birkaç saot sonra giderek boş kovan toplaması oldu. Üstelik sayın Vali, faşist saldırılara karşı önlem almak bir yana, demokratik kitle örgütleri üzerinde yasa dışı baskılara yöneldi. Bildiri dağıtanlar o coplatıldı, ilericiler sürdürüldü. Dahası bu kitle örgütlermin demokratik kitle örgütü olmadığını basın yoluyla iddia edecek kadar ileri gitti. » 

Faşist saldırılar azgınca yaygınlaşırken, sosyalist ve demokratların her gün onlarcası kurşunlara hedef olurken, mülki amirlerin ve güvenlik güçlerinin faşistlere göz yumması; hükümetin onlara seyirci kalması ibret vericidir. Demokrasi güçleri, CHP'nin bu kayıtsızlığını o affetmiyecek, faşizme geçit vermemek için sürdürdükleri mücadelede  yılmayacaklardır. 


ça tehdi tediyor. Katlettikleri emekçinin yasal haklarını savunanları da teker teker öldüreceklerini, bir devlet kuruluşunu havaya uçuracaklarını, gerekirse masum kimselerin de canına kıyabileceklerini pervasızca ilan ediyorlar. Aslında bu «masum 


kimseler» henüz sınıf mücadelesi içinde yerlerini almamış insanlardır. Faşistler böylece insanlık düşmanı olduklarını kendi ağızlarıyla açığa vuruyorlar. 

Peki, bulundukları yöre- de bir avuç olan ve kimlikleri herkesçe bilinen, 


“devlete” meydan ` okuyan 


bu zorba ve caniler hakkında Orman Bakanlığı yetkilileri ne gibi bir yasal koğuşturma yapmışlardır? 
Vurmaktan, faciadan, havaya uçurmaktan başka kelam bilmeyen, kendilerine hiçbir önlemin engel olamıyacağını ilân ederek devlet güçlerine meydan okuyan faşist canilere karşı (o insanların hayatı hangi önlemlerle güvence altına alınmıştır? Yoksa onların o korkutmacalarına boyun mu eğilmiştir? 
Aslnda bu iki belge, demokrasi güçlerine karşı faşist çetelerin” yöntemlerini ve yetkililerin basiretsizliklerinden cesaret aldıklarını, o hiçbir söze mahal birakmıyacak kadar açık biçimde gösteriyor. Hükümet, memleket çocuğu (!?) faşistlerin, orman kanunlarından daha 


acımasız ve insanlık dışı , 


saldırılarının Orman Bakanlığınıri kapısına kadar uzanmasını, faşizmin tüm memleketi yakıp yıkmasını bekliyor herhalde! Müdahalesi de, yıkıntıların altından çıkaracağı initiler mi olacak dersiniz!? 


SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ İŞÇİLER: 


«TÜRKİYE'DE 1 MAYIS YASALLAŞSINI» 


Biz Suudi Arabistan'da çalışan 


işçileriz. 


Bu haber elimize geç geçti onun için geç oluyor sanırım. Geç de olsa bu imzalar geçerlidir. 
Bu gazeteleri buradaki sosyalist yoldaşlarımızdan alıp okuyoruz, bu her zaman mümkün ol- 


muyor. 


Önemli Not: 1 Mayıs'ın tutuklularının serbest bırakılmasını ve bu olayı kınayan, sosyalizmi çok seven Mısır'lı işçiler kendilerinin de imzalarını göndermemizi rica ettiler, temennimiz bu imzların geçerli olması. 

Mahdi (Marangoz) Saber Mohammed (Boyacı), İbrahim Frihit Soltin (Belediye Mühendisi), Hamdi (Karocu), Mohrmab Saleh (Demirci), Camal Al Ahle (İnş. Mühendisi). 

Sayın Bülent Ecevit 


Başbakan 
Ankara 


Ülkemizde demokratik hak ve özgürlüklere karşı girişilen ve 1 Mayıs 1979'un kutlanmasına yönelik baskıları protesto eden bizler: 

DİSK yöneticilerinin ve 1 Mayıs tutuklu- 


larının serbest bırakılmasını, 


1 Mayıs'ın işçi 


bayramı olarak yasallaşmasını istiyoruz. 

Muhittin Altınçınar (Su Tesisatçısı), Metin Bölük (Elektrik Tesisatçısı), Yahya Cömert (Oto Tamircisi), İlhan Pamuk (Kaportacı), Mustafa Pamuk (Şorör). 


GAZİANTEP'DE İŞÇİ KIYIMI! 


NACAK UN FABRİKASI'NDAN 


9 İŞÇİ ATILDI 


Nacak Un Fabrikası'nda çalışan 9 işçiyi, fabrika patronu: Ibrahim NACAK, hem işten attı, hem de 1. 
Şube'ye ‘teslim etti. Fabrikada çalışan Memo YIL- 
'MAZ bize olayın gelişimi hakkında Şunları söyledi: «Biz, iki ay önce Gida - 

Iş Sendikası'na üye olduk. 
Bu iki aylık süre içerisinde Sendikanın bildirisi geldi. 
Bunun yüzünden fabrika- nın patronu 4 arkadaşımızı işten attı... Bizde atılan arkadaşlarlâ ve gece vardiyasında çalışan beş arkadaşla birleşerek fcbri- ka patronundan arkadaşlarımızın tekrar işe alınmalarını istedik. Bunun üzerine patron diğer çalışan arkadaşlara (Çalışacak mısınız, çalışmıyacak mısınız?) diye bağırdı ve 


bir arkadaşımızın üzerine vürüdü. Ayın 1'inde tekrar fabrikaya geldiğimiz- de patron; fabrika bekçisne geleneerin dışarıda 


A ge 


TEK GES-İŞ Karakaya Barajında 


beklemelerini emretti. Biz dışarıda beklerken polis ekibi geldi! Ve bizleri merkez karakoluna lr. 
ler. Merkez karakoluna daha sonra patron geldi. 
Patronun ifadeleri büyük sayfalar doldurdu. Bizim ifadelerimiz ise 5-6 satırı geçmedi... Sabahtan . akşama kadar savcılıktan karakola, karakoldan savcılığa odolaştırdılar. Patron merkez karakol amiri- nin tanıdığı bir adam getirdi. e Tokalaştılar ve çay içtiler. Daha sonra patronla beraber birinci şubeye gittik. Iki patron ve yandaşları 1. Şube'de oturarak saatlerce konuştular. 
Biz de uzun süre dışarıda bekledik. Bütün bu olanların üstüne haklı olarak bizde patrondan davacı olduk. Mahkememiz pazartesi günü olacak.» 

Kapitalizm sürdükçe, işçi kıyımları da sürecektir. 
Nacak Un Fabrika'sından atılanlar ne ilktir, ne de son. olacaktır. Ta ki işçilerin köylülerin, tüm emekçi halkın iktidarı olan De-. 
mokratik Halk İktidarı kurulana dek. 

Gaziantep Gerçek Muhabiri 
Ahmet Savaşman 


Örgütlenme Çalışmalarını Hızlandırdı 


Enerji iş kolunda cümle sarı sendikaların aksine, DİSK'e bağlı TEK GES-IŞ Sendikası işçi sınıfının top yekün çıkarları doğrultusunda hızlı bir çalışma içerisinde. 

Sendikanın Örgütlenme Daire Başkanı Mehmet YILDIRIM'dan aldığımız bilgilere göre, sendikanın Karakaya Barajı iş yerlerindeki örgütlenme çalışmalarında çok ileri lar atılmış bulunmakta ve baraj işçileri: yerel gecekondu bir sendika olan 


adım- ` 


mahalli Enerji Iş zincirini kırmaya kararlı görünmektedirler. İşçiler 31.7.1979 da sona erecek olan gecekondu sendikanın toplu sözleşmesinin o sonunda topyekün olarak DİSK'e katılacaklarını söylemektedirler. 

işçilerin DİSK çatısı altına girmek istemelerine karşı, işveren olan İtalyan İTEK firması sert önlemler almayı planlamaktadır. 

Sendikal çalışmalar bel- li bir program çerçevesin- de devam ederken Sınıf 


sendikacılığının enerji İş kolunda yerleşmesi için bölgede bulunan tüm ilerici güçler birlik içinde mücadele etmek eğiliminden yanadırlar. 

Örgütlenme Daire Başkanı Mehmet Yıldırım, DSİ işyerlerinde de kısa bir süre sonra hızlı bir çalışmanın başlayacağını söyledikten sonra, demokrasi güçleri birlikte davrandıkları sürece sarı sendika zincirinin  kırılmaması için hiç bir neden bulunmadığını bildirmiştir. 


İŞSİZLİK EMEKÇİLERİN BELİNİ BÜKÜYOR 


Gaziantep'te Dokuma İşçileri Zor Durumda 


Gaziantep Dokuma Sanayiinde, 


Dokuma 


tezgahlarında çalışan işçilerin büyük bir çogunluğu işsiz gezmektedir. Bunun sebebi doku: ma sanayiinin geçirmekte olduğu iş krizidir. 
Sanayide yaşanılan kriz çalışan işçilerin işsiz kalmasına neden olmaktadır. Türkiye'de üretilen pamuk ve iplik dokuma sanayiine yetecek kadar fazla olduğu halde dış ülkelere pamuk ve iplik işlenmeden ihraç edilmektedir. Bundan dolayı iplik yüksek fiyatla satılmaktadır. 
Küçük iş yerleri sahipleri alamamakta ve bunun zararını yine işçiler çekmektedir. Dokuma tezgahlarında çalışan işçilerle yaptığımız röportajda" bizlere bu konuda şunları söyledi 


ler: 


Soru — Kendinizi ur mısınız? 

Cevap — İsmim Vakkas TUMSEK iki yıldır burada çalışmaktayım. 

Soru — Bu iş yerinde ne üretiliyor? 

Cevap — Burada havlu, hamam takımı, bornoz İmal ediyoruz. 

Soru — Urettiğiniz mal karşılığında ne kadar ücret alıyorsunuz? 

Cevap — Biz burada boy başına o çalışıyoruz. 
Her boyda dört havlu çikıyor. Dört havludan 10 lira alıyoruz yani saatte 20 
lira para alıyoruz. 

Soru — Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler varmı? a 

Cevap — 8 nüfusa bakıyorum, direzin olmadığından boş ğeziyorum, patron boş gezdiğim zamanlar bana para vermiyor, yal- 


tanı- 


nız biz istediğimiz zaman 


sonradan geri almak üzere 100 veya 200 lira borç veriyor. Ailede benden başka çalışan kimse ótimadığı için bu boş gezmemiz bizim için çok zor oluyor. 

Soru — Peki sizi tanıyabilir miyiz arkadaş? 

Cevap — Ismim Hasan SEYMEN işe yeni girdim üç aydır çalışıyorum. Benim ailem yoktur. - Günde on iki sadt çalışıyorum. 
Fazla çalıştığımız zaman 


mesai ücreti falan almıyoruz; 

Soru — Sigortanız Var mı? Buradaki işçiler sigortalı mı? 

Cevap.— Burada çâlışan işçilerin hiç birisi sigortalı değil... Hiçbir . sos- 


yal hakkımız yok. Sigortalı olamıyoruz, zaten patron bizi sigortalı yapmaya yanaşmıyor, biz sigortalı olmak istesek bizi mutlako işten atar. 

Aynı iş yerinde çalışan Mehmet BÜRKEL'e yönelttiğimiz sorulara. yanıtı şu oldu: 

Soru — Bu mesleği kaç yıldan beri yapıyorsunuz? 
Ailenizde sizden başka çalışan kimse var mı? 

Cevap — Ben bu mesleği 10-12 yıldan bu yana yapıyorum. . Ben askere gittiğimde ilkokula giden 


Gerginlik Demirel'in Yumuşak Karnıdır 


Süleyman Demirel almış başını gidiyor. 
Kırkpınar pehlivanlarına özenip kuşak sarkışmaktan, Türkeş'e özenip tahrikçilik yapmaya kadar her yolu deniyor. Demirel'e selam verenler bile, onun öfkeli yumurta büyüklüğündeki gözlerinde boğuluyorlar. Kısacası Demirel, çocukların bile korkulu rüyası oldu. 

Demirel, hırçınlığı gerginliğe dönüştürmek istiyor: Bağırıp çağırmaları da, kendine cesaret telkin etmek için söylediği korku türkülerinden başkası değil. Ama gerginlik, Demirel- ın yumuşak karnıdır da. Çünkü, siyasal tarihi- 


mizde, nerede bir gerginlik olmuşsa, 


orada 


Demirel'in terkedilmiş pabuçları ve unutulmuş 


şapkası bulunmuştur. 


Demirel'in kopardığı gürültüler, batmakta olan gemi kaptanının yardım istiyen telsiz mesajlarına benziyor. Ama o, batarken de, batir- 


manımw hevesi içinde. 


Ve Süleyman Demirei, 


boyuna posuna hiç bakmaksizın demökrasider. 
hesap sormaya yelteniyor. 

Demokrasinin. büyüdüğü zamanlarda Demirel'in hamam böcekleri gibi küçüldüğünü bilmiyen yoktur. Eğer o büyüdüğünü hissediyorsa, anlaşılmalıdır ki, demokrasi küçülmek- 


tedir. 


Ancak büyüse de, küçülse de, bu azılı amerikancı halk düşmanı, yakasını emekçi halkımızın. elinden kurtaramıyacaktır. Eninde so- 


nunda yakayı ele verecektir. 


Kulağından iu- 


tulup çöplüğe atılacağı zamanlar uzakta de- 


ğildir. 


Kartacalılar, düşmanlardan aldıkları keniieri yıkıp, toprağını sürerlermiş hiç bir iz kal- 


masın diye. Halkımız da demokrasi 


düşmanı 


Demirel'den kurtulabilmek için, ondan kalan ne kadar iz varsa hayatımızda, tümünü temizleyecek, bulaştığı her şeyi dezenfekte edecektir. 

Deveyi hamuduyla yutsa bile, Demirel midesine çok güvenmesin. Çünkü halkımız, De- 


mirel'in midesine sığmıyacak kadar güçlüdür. 


kardeşim okulu bırakıp eve bakmak'için çalışmaya 


başladı. -Kardeşim 13 yaşından. beri çalışıyor. 

Soru — Küçük çocuklar da bu iş yerlerinde sizin kadar ücret alıyorlar mı? 

Cevap'— Burada ve diğer iş yerlerinde çalışan küçük çocuklar bizim: aldığımız ücretin 3/2 sini alıyorlar, tabiki bu rakam her iş yeri için geçerli değildir, bazı yerlerde bu rakam yarıya “kadar düşebilir. 

Soru — Bu iş yerlerinde herhangi bir sosyal hakkınız var mı, yoksa patrondan hiç talep ettiğiniz oldu mu? 

Cevap — Sendikamız olmadığından patrondan herhangi bir sosyal hak talep edemiyoruz. 

Soru — Bu iş kolunda faaliyet sürdüren bir Iplik-İş Sendikası var, bunun size bir yararı dokunmuyor mu? 

Cevap — Evet dediğiniz gibi burada bir İplik-İş Sendikası var ve bundan beş ay önce bizi direnişe kaldırdı. Bu direniş süresince bize hiçbir- maddi yardımda bulunmadı, bulunmadığı. gibi -direnişin 
80 gün sürmesine. rağmen 
bize yok denecek kadar az ücret zammı. aldı. Kendi. örgütsel çıkarlarını ön plânda, tuttuğu için de hiçbir sosyal hak alamadı. 

Soru — Dokuma sanayii şu sıralarda bir iş krizi geçirmektedir sizce bunun nedeni nedir? 

Cevap — Bunun tek nedeni ekonomik politikömizın dışa bağımlı olmasıdır. 
Türkiye'de (üretilen pamuk- dışarıy& satılmakta yani bizim “ürettiğimiz ma- ın ana maddesi işlenmeden: dışarıya ihraç ` edilmektedir. Holbuki Türkiye'de üretilen pamuk işlenipte dışariya ihraç edilse tüm Türkiye dokuma: sanayiisinde çalişan işçiler hem biraz rahatlayacak hem de Türkiye'ye daha çok döviz girecek aynı zamanda dokuma sanayiindeki işsizler ordusu nisbeten azalacaktır. “Türkiye” de kalan tek tük pamüktan elde edilen iplik fiyatları da dlabildiğine yükseliyor. 

Patron bu fiatla ipliği almiyor çünkü yüksek fiat- 


Gaziantep Gerçek “Muhabiri 
Ahmet Savaşman 


la aldığı iplikten eldeettiği malı da . yüksek fiatla satmak zorunda kaldığından'bu sefer alici bulamı- 


“yor. Bu durum çalışan: iş- 


çilerin-işsiz kalmasına neden oluyor. Zaten işsiz gezen büyük bir işsizler ordusu var Türkiye'de Büyük patronlar kendi kötü durumundan kurtulmak için işçileri ve küçük esnafı yoksulluğa iterek -kurtulmaya çalışıyor. 

Soru — Bu gibi-iş yerlerinde iş kazaları olüyor mu? ~ Çalışma - koşulları sağlığa elverişli mi? 

Cevap — Evet iş kazaları ölüyor, olduğunda çok kötü sonuçlar. doğuruyor. 
İnsanı ölüme .kadar götürebilir. Makinanın tüm dişlileri açıkta çalışıyor. Tezgahta çalışan işçileri her an bir yerinden yakalayabilir. Bir arkadaşın burada kazada öldü. Tezgah içerisinde çalişan mekikler yerinden kayıp müthiş bir hızla dişari fırlıyor. —Banü 'mekikleri” 'göstermek için bir mekik aldı geldi, gerçekten “bü ` mekikler uçaksavar 'mermilerine benzemekte ve iki başı da sivri çelikten yapılmış. 


Soru — Peki kaza sonucunda . patronun tutumu. ne oluyor? 


Cevap — Kaza sonunda patron hiç bir tutum göstermiyor. - Sendikamız olmadığindan sigortamız da yok; kaza geçiren işçiler hiç bir şey talep &demedikleri gibi hastane paralarini da kendi keselerin- den ödemektedirler. 
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© AP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI İŞÇİLERİ ATARAK FAŞİST MİLİTANLARI İŞYERİNE 


YERLEŞTİRİYOR 


© GENEL-İŞ ÇANAKKALE ŞUBE BAŞKANI İŞÇİLERİ SATMA ÇABASINDA 


Çanakkale ve ilçelerindeki Belediye işçileri üzerinde son aylarda yoğun faşist baskılar (o uygulanıyor, ilerici işçiler kıyılıyor. 
Özellikle AP'li Belediye Başkanı, Gelibolu'da 8-19 yıllık emeği . olan . işçileri kıyarak . işçilerin demokratik mücadelesini kırmaya çalışıyor. Gerici Belediye Başkanı, faşistlerle işbirliği yaparak işyerine eni 25 işçi almıştır. Gelibolu Belediyesindeki işçi kıyımının o sürdürülmekte olduğunu belirten işçiler, sendika şube başkanının işçi sorunlarını ve haklarını savsakladığını, işverenle işbirliği yaptığını da açıklıyorlar. 

Gelibolu'daki tavrını “Genel-İş'in Çanakkale'deki tüm işyerlerinde sürdürmesi üzerine işçiler sendika şube başkanına karşı mücadeleye geçmişlerdir. işçiler, sınıf sendikacılığı. ilkelerinin uygulanması doğrultusunda sonuna kadar mücadelede karar- 


lılar. Çanakkale, Gelibolu, Ayvacık, Bayramiç, Gökçeada, Umurbey, Eceabat, Keşan, İngiliz Harp Mezarlıkları ve Şarköy Belediye İşçileri ortak bir bildiri ile sorunlarını şöyle dile getirmişlerdir: «1978'in onuncu ayında yapılan toplu sözleşme maddeleri uygulanmadığı halde, şube başkanı Hasan Doğru, işçi haklarının savunulmasını savsaklamaktadır. 
Günlük ücretlerimize yapılması gereken 50 liralık 


belediye 


Grevci 


Mücadelesi Zafere Ulaşacaktır 


> e i 


zammın alınması için çaba sarfetmemektedir. Sendikamızın. başına: kuzgunun leşe çöktüğ 


ğü gibi çöken şube başkanı Hasan .Doğru'dan ve tayfalarından sendikamızı - kurtaracağız. 
Bizlerin  . parasıyla kiralanan şube binamıza dahi bizleri sokmayan . Hasan 


“ Doğru; 18 Haziran günü 


sendikamıza topluca gitmemizi işgalcilik olarak nitelendirmiştir. Bu bir işgal, satılmışlara indirilmiş tokattır.» Devrimci bir sendikada sarı sendikacılık yöntemlerinin uyguladığını belirten işçiler, «Son söz vè karar o tabanındır. 
Sonucu işçiler © belirleye- 


cektir.» demektedirler. 
İşçilerin başından beri 


mücadelesini destekle- 


işçileri jandarma kordonu altında. 


“olan belediye işçileri, 


yen, başından beri işçiler- ` le birlikte olan TSİP Çanakkale il örgütü de İl Başkanı: İlhan Uslu imzasıyla basına şu açıklama- yi : yapmıştır: > «Genel-İş Çanakkale Şube Başkanı, üyelerini patronun insafı- na bırakmaktadır. İşçilerin aidatları ile alınan ve sorunların » daha çabuk çözüme ulaşması yönünde ` kullanılması gereken oto ile odolmuşçuluk yapan sendika yöneticilerine ancak gangster sendikalar- da raslanır. Belediye işçileri bu türlü engelleri aşacak bilinç ve  güçtedirler. 
İşçiler sendikalarına sa: hip çıkacaklardır. Türkiye Sosyalist İşçi Partisi Çanakkale İl Örgütü olarak bu çirkin olayları kınar ve kamuoyuna işçilerin yanında olduğumuzu açiklariz.» 

Mücadelede kararlı işverene karşı yürüttükleri demokratik mücadeleden ve sınıf sendikacılığı uğruna yürüttükleri kavgadan zaferle çıkacaklardır. 
Selâm olsun Çanakkale Belediye işçilerine ve onların yılmaz mücadelesihe! Yaşasın işçilerin. birliği. 


İNŞAAT İŞÇİLERİ SARI SENDİKALARDAN KURTULMAK İSTİYOR 


© İNŞAAT İŞKOLUNDA SADECE KOCAELİ'DE 


14 SENDİKA VAR. 


© BAYSEN YETERLİ ÇALIŞMA YAPMIYOR. 


Ülkemizde sömürünün en yoğun olduğu iş kollarının başinda © inşaat iş kolu yer alıyor. Bu iş kolünda sömürülen yüzbinlerce işçi vardır. İn-Şaat iş . kolunun mevsimlik olma: özelliği yoğun sömürünün birinci nedenidir. 
Mevsimlik ya da kısa süreli “işçilikteki yoğun sömürü inşaat sektölünde dev sermaye birikimine yol açmış vè bu sektörde tekelleşme günümüzde alabildiğince büyümüştür. 
Bu büyüme inşaat işçisinin canı, kanı 'pahasına oluşan büyümedir. 

İnşaat işkolunun bir diğer özelliği de, işyerlerinde iş kazası ile ölüm oronının birinci sırada yer aldızı işkolu olmasıdır. 

Sermayenin bu sektördeki doymak bilmez tem- 


silcileri yanlarına sarı sendikacıları da alarak sömürülerine devam ediyorlar. 
Ama işçi sınıfının mücadelesi geri durmuyor. Yükselen mücadele içinde grevler, direnişler ve mücadelenin diğer biçimleri bu iş kolunda da görülüyor. 

Bir de sorunun başka can alıcı yönü, sendikal hareketlerin inşaat işkolundâ nasıl ve ne yönde geliştiğinin bilinmesidir. 
İnşaat işkolu, başka hiç bir işkolunda görülmemiş sayıda. sendikaya sahiptir. Örneğin Kocaeli'nde bu 
işkolundü kurulu tam 14 


sendika vardır. Ve bu gerçek, inşaat işçisinin en belalı, en acımasız düşmanı- nın sarı sendikalar olduğunu vurgular. Yıllardır işçiyi satan bu soygun şebekeleri, aile şirketleri gibi çalışmış, işçiden kesilen paralar üç-beş gangster 


sendikacının cebine inmiştir. Ancak işçiler artık sarı sendikaların ve 


sendikacıların o oyünlarına gelmiyorlar. İşçi sınıfının ileri sendikal örgütü olan DİSK çatısı altında örgütlenmeyi hedefliyorlar. Kendileriyle konuştuğumuz İPRAŞ Tevsi inşaatında çalışan işçiler sorunlarını şöyle dile getirdiler. 
GERÇEK — İşkolunuz- da kurulu kaç sendika var. 
Ali Turan — Sayısını bil- 


mem ancak işverenlerin kurduğu birçok sarı sendika var. 


Ömer Yağcı — Tam olarak sayılarını bilmiyorum ama en çok sendika bizim işkolunda kurulu, hepsi de devrimci olduklarını söylüyorlar aslında işveren kurduruyor bu sendikâları. 

GERÇEK — Sizce bu işkolunda kurulu, başka bir sendika var mı . sizin haklarınızı alacak ve sizi. 
patrona satmıyacak. 

“Ömer Yağcı — Bizim yani işçilerin gerçek- sendikası DİSK'tir. Bu iş kolünda DISK'e bağlı BAYSEN sendikası var. Ancak BAY-SEN yeterli çalışma yapmıyor. Bizler sarı sendikalardan bıktık DISK'te ör- 


gütlenmek istiyoruz. 

Ali Turan — DİSK'in bu işkoluna gereken önemi vermesi halinde sarı sendikalar ortadan silinir, çünkü işçiler sarı sendikaların gerçek yüzünü biliyor. 
BAYSEN küçük işyerlerinde yetki mücadelesine bile girmiyor halbuki girse kesin yetki alır. BAYSEN gir- 


meyince de meydan sarı sendikalara kalıyor. Onlar kendi aralarında mücadele ediyorlar işçi için 


değişen birşey yok. Bütün bu (olumsuzluklara rağmen inşaat işçileri sarı sendika zincirini kırıp DİSK çatısı altında birleşecektir. 

İzmit GERÇEK 
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